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                       PROTESTANTSE GEMEENTE   

Wirdum Fr e.o. 

Donderdag 25 mei 2023 

Avondmaal in kleine kring 

 
Welkom 
In de Sint Martinuskerk werd  een avondmaal 
‘in kleine kring’ gehouden.  
 
Ouderling van dienst Hinke Meindersma hete 
ons van harte welkom.  

 
Hierna kwam de 
de bemoediging 
en groet door Da 
Wiebrig de Boer 
Romkema.  
 
Daarna zongen 

we met elkaar lied 84:1:  “Hoe lieflijk,hoe goed 
is mij, Heer”. 
 

Dient van het woord.  
Na het gebed en 
schriftlezing uit Lucas 15: 1 
t/ 7 Waar we allen goed 
naar moesten luisteren.  
 
Samen zongen we lied 23b: 
1 x 2.  “De Heer is mijn 
herder”. 
 

 
Hierna hadden wij een Lectio Divina  
Dat was voor velen nieuw.  
We konden ons verdiepen in de woorden van 
Lucas 15: 1 t/m 7. Dit gaat over Jezus die de 

gelijkenis 
uitsprak over de 
herder die 100 
schapen had. 
Als er één 
verloren is gaat 

hij die zoeken terwijl hij de anderen achter laat. 
Als hij het 
verloren schaap 
vindt is hij  heel 
blij. 
Dit kregen wij  op 
papier in het 
Fries en 
Nederlands. 
Gevraagd werd om de woorden onderstrepen die 
ons raakten en daar mochten een ieder die dat 
wilde iets over vertellen. 
Sommigen vonden het Fries niet duidelijk of maar 
raar. Voor hen was het Nederlands beter  te 
begrijpen en duidelijker.  
 
Na dat te hebben besproken, ging Da Wiebrig 
voor in gebed. Daarin werd voorgelegd de 
verschillen die we hebben, maar ook aandacht 

voor wat 
ons bindt in 
ziekte, 
verdriet, pijn 
maar ook 
vreugde en 
wijsheid. 

Hierna volgde een stil gebed.  
 

Maaltijd van de Heer 
Daarna de nodiging tot de 
Maaltijd v.d.Heer met het 
tafelgebed en het Onze 
Vader.  
 
Da Wiebrig de Vredeswens 
uit 
 
Vrede is het woord dat wij mogen spreken. 
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Vrede is het brood dat wij mogen breken. 
 
Daarna wensten wij elkaar de vrede van 
Christus. 
 

Na het 
breken en 
delen van 
Brood en 
Wijn  hebben 
wij als 
slotlied met 
elkaar 
gezongen:  

“Wat de toekomst brengen moge”.   

 
We kregen de Zending en Zegen mee van Da 
Wiebrig. Wij beantwoorden die met: “Amen”.  

 
Onder het genot van een kop koffie met wat 
lekkers erbij nog een pypfol prate over vroeger 
en nu wat er allemaal is verandert in het kerk 
zijn en gaan en het kerk zijn beleven.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger :        Da Wiebrig de Boer - Romkema 

Ouderling van Dienst:  Hinke Meindertsma 
Diakonie :            Jannie Lindeman - Nieske Span 
Koster:                 Folkert Jongbloed 
Pianist:                 Rudy Wybrandi  
Tekst en foto’s:    NS  
          

 
 

 


