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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 20 augustus 2017 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Janny 
Veenstra heet iedereen 
van harte welkom. Het 
openingslied is psalm 100 

(4 verzen) 
“Juich Gode 
toe, bazuin en 
zing”.  
 

 
 
Ds. De Ruiter is 
vanmorgen onze 
voorganger. Een speciaal 
welkom heeft hij voor 
Johan, zijn eerste 
dopeling in Wirdum in 
1973!   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Na groet en stilte volgt 
het drempelgebed. We 
zingen lied 280: 
1,3,5,6 “De vreugde 
voert ons naar dit 
huis”. 
Na het gebed om 
ontferming over ons 

en onze wereld prijzen wij God met lied 413: 
1,3 “Grote God, wij loven U”.   
 

Dienst van de schriften 
Voor de lezingen gaat ds. De Ruiter voor in het 
gebed van de zondag. Eerste lezing is Ezechiël 
34: 1-16 over de slechte herders en de goede 
herder. God zelf zal voor zijn schapen zorgen. 
Na het zingen van lied 23c: 1,2,5 “Mijn God,  

 
mijn herder, zorgt voor mij” volgen de 
evangelielezingen. 
Matteüs 9: 35-38 (Jezus ziet de mensenmenigte 
als schapen zonder herder) en 
Lucas 15: 1-7 (de zorg om wat verloren is). 
We zingen lied 272 geheel “Wij zoeken in uw 
huis uw aangezicht, o Here”. 
 
Overdenking 
Het is een bont gezelschap 
rondom Jezus. Leerlingen die 
niet zonder Hem willen, 
mensen die geregeld bij Hem zijn, randfiguren 
van de maatschappij en de leiders van het volk, 
die Hem afmeten naar hun eigen maat.  
Lucas vertelt van de ergernis van de leiders over 
Hem. Dan vertelt Jezus een gelijkenis, bedoeld 
voor de leiders, voor de randfiguren, voor 
iedereen. Alle mensen tellen. De herder mist een 
schaap, God mist een mens (en niet: deze mens 
is weggelopen van God). Als je de ander niet 
mist, zoals de Farizeeën en de schriftgeleerden, 
dan zit je in de wildernis. Schapen zonder herder. 
Jezus zegt dat God ook hen zal blijven zoeken. 
Jezus zoekt en vindt. En God wil dat we 
meedoen, dat we elkaar missen en dan zullen 
zoeken. Dat wij allemaal herders zijn, een 
bemoediging èn een opdracht.  
Samen thuiskomen bij God en bij elkaar. Amen. 
 
Na stilte en orgelspel zingen wij lied 654: 
1,2,4,5,6 “Zing nu de Heer, stem allen in”. 
 

Dienst van het 
Delen 
Dankgebed, gebed om 
de nabijheid van God, 
stil gebed en het samen 
uitgesproken “Onze 
Vader”. 
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Mededelingen door de ouderling van dienst: 
de bloemen gaan naar fam. Van Buiten in 
Wirdum.  
1e collecte:  diaconie. 
2e collecte:  kerkelijk werk. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied 425 “Vervuld van uw 
zegen”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hierna worden we 
heengezonden met de 
zegen van de Heer, 
beantwoord met een 
driemaal gezongen 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. L. de Ruiter, Drachten  
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Hendrik Hiemstra   
Ouderling:  Janny Veenstra  
Diakenen: Janny Lindeman, Nieske Span 
Bloemen: Klaaske de Boer 
 
SIW  

 


