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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag   1 augustus 2010  

 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet iedereen van 
harte welkom en wens ons namens de 
kerkenraad een gezegende dienst.  

 
De Dienst. 
Tekst: Jes. 63: 7-14 

Rom. 15: 1-13 
Marcus 6: 45-52 
Conflicten in de 
wereld of ,kleiner, 
binnen een familie 
zijn erg verdrietig.  
Paulus geeft 
richtlijnen voor het 
hanteren en 

oplossen van conflicten. 
De Joden en de Romeinse gelovigen hadden 
een conflict over het vieren van de feestdagen 
en het eten van kosher eten. Paulus 
zegt:”aanvaard elkander zoals ook Christus ons 
aanvaard heeft”. 
In Jesaja wordt verteld dat God ondanks de 
straf van de ballingschap er  weer een 
terugkomen is in het beloofde land. 
Dan kan er weer vrede en vreugde zijn. 
In Marcus lezen we dat de discipelen belaagd 
worden door het water, maar ook dat het water 
de doortocht van Jezus naar ons toe is.  

De liefde van God 
geeft ruimte en vrede 
In de doop wordt dit 
zichtbaar.  
Aanvaard elkaar, 
kom elkaar 
tegemoet, zoals 
Jezus deed. Dit 
schept ruimte, vrede 

en blijdschap. 

Dienst van het Delen. 
1. Diaconie 
2. Kerk. 

 

Bloemen. 
De blommen (makke troch  
Gina Turkstra) giene hjoed nei  
Lieuwkje van Lune 

 
Medewerkers. 
Voorganger:  Ds.A.v.d. Honing, Britsum   
Koster:   Jannie Smids 
Organist:  Bram Postmus  
Ouderling van dienst: Jelle de Jong. 
2e ouderling:  Sake Mink 
Diakenen:   Gjalt Lindeboom, Wiebren Jongbloed 

 
Koffiedrinken. 
Na de dienst was er gelegenheid om een kopje 
koffie te drinken.         
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