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Aan het begin: 
Wy sjonge út Tuskentiden 5: “Yn ‘e mannichte 
fan lûden, yn it stoarmjen fan ‘e tiid, sykje wy it 
sêfte s^zjen fan it wurd, sa tear en bliid”. 
 
Hierna volgde de groet, bemoediging en 
drempelgebed. 
 

De kinderen 
gaan naar de 
kinderdienst om 
verder te 
werken aan hun 
project.  
 
 

 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Psalm 65.  
De predikant vertelt van de stad Gent waar in 
de Kathedraal het kunstwerk hangt: 
“Aanbidding van het lam Gods”. Een prachtige 
afbeelding van het lam Gods midden in de 
groene weide langs stromend water…. 
2e lezing: Matteüs 13: 1-9, 18-23. Dit gaat over 
het zaad dat gezaaid wordt en op de rotsen, 
tussen de distels en in goede aarde valt.  
 
Preek: De predikant gaat in op de grootheid van 
God en het beeld van het zaad dat gezaaid 
wordt. Vaak blijven we steken in 
oppervlakkigheid. Bij bidden komt er geen 
antwoord…. Maar het is de vraag of het 
antwoord komt zoals wij dat in onze wereld 
verwachten. Bij het bidden kom je op een 
diepere laag. Gods zaad groeit ook in de stilte.. 
 
 
 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Werelddiaconaat 
2e Collecte: Kerk 
 

Bloemen 
De bloemen gaan naar: 
Arend Jongbloed uit 
Wytgaard  
 Het bloemstuk is gemaakt 
door: Ettje Posthuma.   
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:       Ds. Adrie Terlouw 
Organist:   Bernard Abma (Tersoal) 
Koster:    Jannie Smids.  
Ouderling van dienst: Teake Posthuma 
 


