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            PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
2e ADVENT 

                                Zondag 7 december 2008 

 
Dienst van de voorbereiding 
Wy begjinne de tsjinst tegearre mei de bern en 
lieding fan de sneinsskoalle….. 
 
De Dûmny iepent de tsjinst tegearre mei it “kind 

van de zondag’, dizze 
kear Jan Reitsma.  
De twadde 
peaskekears wurdt 
oanstutsen. 
 
De 2e advint giet it 
oer Zacharias. Dizze 

pryster kaam út de kapel en fertelde dat hij it 
offer bringe mocht op 
it heechalter.. Doe’t 
hy dêrmei dwaande 
wie kam de ingel 
Gabriël en dy 
fertelde dat 
Elisabeth, syn frou, 
en hy in lytse jonge 
krije sille. Zacharias 
kin dat net leauwe 
want hy is âld en syn 

frou is op jierren. Hy 
freget in teken. En 
dat krijt hy. Oant it 
bern der is sil hy net 
prate kinne. It jonkje 
moatte sy Jehannes 
neame.  
No ‘t Zacharias net 
mear prate kin giet hy 
swijend de tsjerke 
út...  
Elts sit goed te sjen 
wat der bard.....  

 
 

 
Wy sjonge twa 
fersen fan it 
projektliet: ‘Lang 
verwacht en 
onverwacht”.  
 
Dêrnei helpt Jan mei 
om op it temadoek mei de tsjustere stêd in finster 
te iepenjen. Zacharias stiet deryn. It wurdt 
ljochter....  
 

Dienst van 
de schriften 
1e lezing: 
Jesaja (de 
profeet van de 
visioenen) 2 
vers 1 – 15. 
Hij beschrijft 
het visioen 
van de tempel die als een rots centraal staat en 
waar de mensen en 
volken heen trekken. 
Zwaarden worden 
omgesmolten tot 
ploegscharen. We 
leven dan in het licht 
van de Heer.  
2e lezing: Lucas 1 
vers 5 – 25. Hier 
wordt verteld van Zacharias die te horen krijgt dat 
hij en zijn Elizabeth een kind zullen krijgen…  
 
Preek: 
It is in tiid fan ferwachting. Wy hearden fan it 
barren dat Zacharias meimakke. In prachtich 
ferhaal dêr’t de ferwachting moai yn nei foaren 
komt. Dat past hielendal by dizze tiid fan advint.  
Mar dêr sit ek pine yn. At je gjin bern krije kinne 
dan wurdt dat wol iepen lutsen. En at it oer frede 
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giet en je sjogge wat der yn de wrâld bart dan is 
it muoilik om dochs yn die frede te leauwen.  
Nei de rêst fan de Krysttiid kin soms net iens 
wachte wurde mei fjochtsjen oant nei nijjier.  
Soms wolle je ek net te folle hoopje want dan 
falle je ek net sa djip at it wer mis giet.  
 
Wy kinne ús grif wol wat yntinke by Zacharias. 
En dochs... Zacharias dy’t de gebeden en 
rituelen sa goed kin. Dêr pryster by is. En no’t 
hy op it alderhillichste plak stiet, de ingel 
Gabriël him in boadskip bringt dat hy in soan 
krije sil... dan is hy wêr de realist: “Dat kin 
dochs net, kom mar mei in better ferhaal”. 
Gabriël reagearre troch oan te jaan dat, at 
Zacharias it al net leauwe wol, de gebeden fan 
him ek mar praatsjes wiene. Dan hoege hy ek 
net mear prate te kinnen en waard er stom 
makke! 
Yn tsjinwurdige taal sein krige hy “Lik op stuk” 
fan de Ingel!! 
 
En hoe is it mei ús? Wy wurde oproppen om 
iepen te stean foar it ûnferwachte. Net hingjen 
te bliuwe yn synisme mar wy wurde útnoege 
om te fertrouwen. At wy ús ôfslute dan bart der 
neat. God ropt ús om ús doar iepen te hâlden. 
Dat makket it mogelik om in nei begjin te 
meitsjen. Stel je iepen want God is genedich.  
  
Wy sjonge Gez. 127: “Gaat dan stillen in de 
lande…” 
 

Kleed van verwachting 
In de kerk staat 
een groot kleed. 
Het kleed van 
verwachting. Dit is 
de tijd van 
verwachting en je 
kunt op het kleed 

schrijven wat je 
verwacht. We 
worden 
uitgedaagd om 
daarbij te 
denken aan de 
maatschappij.  
Het doek wordt 
neergelegd en 

veel mensen komen hun verwachting 
opschrijven.  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte Diaconie 
2e Collecte Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In het gebed worden de thema’s die op het kleed 
van verwachting zijn geschreven benoemd.  
  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar: Patrick 
Bemelmans. 
 Het bloemstuk was gemaakt door 
Gryt Kielstra. 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Bram Postmus 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Geartsje 
van der Meer 
Diakenen: Bea Koornstra 

en Hinke 
Meindersma 

Met medewerking van het 
Praethuys en de zondagsschool.  
En na de dienst was er 
koffiedrinken….  


