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Dienst van de voorbereiding 
 

Bij binnenkomst ontvingen de kerkgangers een 
boekenlegger met de tekst: 

God jou my de rêst om te akseptearjen 
wat ik net feroarje kin,… 
De moed om te feroarjen wat ik kin, 
En de wiisheid om it ferskil te sjen 

 
Dienst van de schriften 
Schriftlezing: Jacobus 1: 2 – 8.  
 
Preek:  
Er is veel gaande in de wereld 
om ons  heen. Er zijn veel 
zorgen, moeilijkheden, kapotte  relaties.  Het is 
goed om je zorgen voor God neer te leggen. 
Bidden vraagt  discipline en geeft rust. 
De dingen naar je hand zetten kan niet altijd, 
we moeten ons er wel eens bij neerleggen. God 
geeft  ons de rust om te accepteren, om los te 
laten, geeft  ons de moed om te veranderen en 
niet alles op een ander af te schuiven. God 
geeft ons wijsheid. Kijk naar je eigen leven, zelf 
kun je wel veranderen. God heeft ons lief en 
kan ons veranderen. Dan kan  een last van 
onze schouders vallen. Wijsheid is  bidden om 
acceptatie, veranderen, loslaten, om het 
verschil te zien. Het vraagt wel om open ogen, 
open oren, leren te verstaan, leren naar God te 
luisteren Jezus hield zich staande door de rust 
van God gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
 
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar: Jannie 
Broersma,  
G. Emersonstjitte 12.  
  
Het bloemstuk was gemaakt door:   Etje 
Posthuma 
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Elske Posthuma  
Koster:    Jannie Smids   
Ouderling van dienst: Janny Veenstra.  
 


