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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag    23 september  2007 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:       Elske Posthuma 
Koster:           Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Anne de Haan 

 
De Dienst 
Tekst: Deuteronomium 20 vers 1-20 en 
Matheus 5 vers 58-48. 
Het was vandaag Vredeszondag en de dienst 
stond ook in dat teken.  
Gelezen werden de genoemde Bijbelteksten 
maar bij Deuteronomium werd ook de 
voorgaande passage gelezen. ‘Oog om oog, 
tand om tank, een hand voor een hand en een 
voet voor een voet’.  
Vervolgens gaat het om de wijze van oorlog 
voeren.  
In Matheus wordt beschreven dat Jezus zegt: 
“Slaat uw vijand u op de rechterwang, keer hem 
uw linkerwang toe….”. 
In de preek is verwoord hoe je vaak bij het oude 
testament bij deze passages dat vreemde 
gevoel hebt dat het wel heel wreed toe ging… 
en hoe Jezus hier een andere boodschap over 
uitdroeg en ook in de praktijk bracht.  
 
De organist had bijzonder passende muziek. 
Na de eerste lezing met veel agressie en na het 
deel uit het Evangelie met veel rust. 
 

Bijzonderheden: 
De maaltijd van de Heer werd deze dag 
gevierd.  
Tevens was het de 1e keer in het nieuwe 
seizoen dat de zondagsschool weer draaide in 
de Fikarij.  
 

 

Bloemen 
De bloemen gingen naar: de familie Laverman 
aan de Tsjitze de Boerstrjitte.  
 
Het bloemstuk paste uitermate bij deze 
vredeszondag.  
Een V vorm met witte rozen en onder aan de V 
zilverkleurige harten….. 
  

Collecte 
1e collecte was voor de diaconie 
2e collecet was voor de kerk.  
 

 
 
 


