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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Âldjiersdei 31 desimber 2007 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Arie Dol. 
Kwartet: Linda Jongbloed (tevens 

soliste) Geartsje van der 
Meer, Sake Mink en Teake 
Posthuma 

Tafel met kaarsen: Etsje Posthuma en Alie 
 Bouma.  

Medewerking:   Praethuys 

 
De Tsjinst 
Dizze jûn wurde de nammen neamd fan 
dyjingen dy’t yn 2007 ferstoarn binne yn de 
Protestantske Gemeente fan Wurdum e.o en yn 
de doarpen Swichum en Wurdum.  
It kwartet sjongt: 

De minsken fan foarby 
se binn’noch yn ús tinken. 

De minksen fan foarby 
har nammen sille klinke. 
Wy bringe ús te binnen 
de wurden en de sinnen 

hoefier yntusken by ús wei 
se binn’ús noch sa nei. 

 
Ien 
kearse 
yn it 
midden.  
Fan dy 
kears 
geane 
de 
griene  
 
 

 
linten fan hope en ferbining nei de kearsen. De 
griene klimop is ek it teken fan hoop dy’t  
omheech rikt.  
 
Wy betinke de minsken dy’t ferstoarn binne 
en bâne ien gedachtenisljochtsje foar elk fan 
harren. Nei it neamen fan de nammen bâne wy 
noch ien ljochtsje foar al dyjingen dy’t hjir jûn net 
neamd wurde kinne, mar dy’t wy sels yn ús hert 
betinke.  
Willy de Ruiter        27 jan.  Wytgaard.  68 jier. 

Trijntje Kamminga-Feenstra 15 maaie Wurdum. 89 jier.  

Aukje Diepstra-Liemborg    20 maaie Wurdum. 64 jier. 

Froukje Rinsma-v.d.Meer    23 maaie Grou. 91 jier. 

Jan Roelof Kamer     24 maaie Wurdum. 95 jier. 

Franske Jongbloed-Miedema 17 juny  Wurdum. 85 jier. 

Jantje Janke Zijlstra-Dijkstra 12 aug. Wurdum. 80 jier. 

Tiny Hartmann-de Vries      6 okt. Wurdum. 77 jier. 

Anne Wiersma,       12 okt Wurdum  64 jier. 

Janke Soepboer-de Jong,      24 okt. Wurdum. 84 jier. 

Sijke van der Meer Beärda,  2 nov. Akkrum 87 jier.  

Durk Bergstra       1 dec.  Grou. 81 jier.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dernei waard songen: 

Hear, no’t wy hjir hjoed betinke 
Fan wa’t wy sa holden ha, 

Yn ús hert har nammen klinke 
En ‘t gemis dat pleaget sa 
Kom mei leafde nei ús ta.  
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Lezing 
Prediker 1 
: 1-11 en 
5: 7-17.  
De 
prediker 
vertelt dat 
alles 
nergens 
naar leidt. 
Lucht en 
leegte blijven over. De wind draait en draait en 
komt dan weer uit dezelfde hoek.  
 
In de overdenking wordt ingegaan op deze 
sombere tekst. Alles leidt tot niets en we weten 
het eigenlijk ook wel… it leste himd hat gjin 
bûsen...  Maar als je even doordenkt weet je 
dat deze prediker een man is die van alles 
gedaan heeft. Dus niet iemand die vecht voor 
zijn bestaan. Dat is wel een ander perspectief.  
En uiteindelijk gaat het meer. De wijsheid is van 
groot belang. Wijsheid kun je niet halen, die 
doe je op in de loop van je leven. De wijsheid 
gecombineerd met de liefde maakt je leven rijk.  
 
Deze meditatie gaat over in het lied van Gerrit 
Breteler: Lit ús dêrom drinke.  

In libben sûnder wiisheid 
is in libben sûnder ljocht 
In libben sûnder leafde  
is in libben om ‘e nocht.  

 
De dienst 
wordt 
afgesloten met 
het gezongen 
onze vader 
door kwartet 
en gemeente.  
 
Waarna de heenzending en zegen wordt 
uitgesproken.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar ds Hinne Wagenaar 
als waardering voor zijn grote inzet en 
betrokkenheid.  
  
 

Oudejaarscollecte 
De collecte was voor de kerk.  
 
 

Bijzonderheden 
Na afloop 
werden 
oliebollen 
uitgedeeld bij de 
uitgang en 
wensten we 
elkaar een  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede jaarwisseling en een goed, gezond en 
gezegend 2008. 

 


